
Helende monumenten en  
  heerlijke momenten in Zierikzee 

Win een overnachting met driegangenmenu plus fietsenverhuur  
voor twee in Romantik Hotel Mondragon.  

Ga snel naar www.blitsmagazine.be

De eerste 10  
reserveringen buiten  

de wedstrijd om  
krijgen € 20 korting  

op de prijs.

Deze maand strijken we neer in Zierikzee. Dat 
betekent: de kreeften en oesters achterna en 
volop monumenten ontdekken. Dat betekent 
ook: het gezellige eilandje Schouwen-Duiveland 
verkennen, waarvan Zierikzee de hoofdplaats is. 
Schouwen-Duiveland, onderdeel van de provin-
cie Zeeland, telt zo’n 35.000 eilandbewoners die 
resideren in schattige plaatsen als Scharendijke, 
Brouwershaven, Bruinisse, Renesse en Zierik-
zee. Nederland op z’n mooist. 

Als we Zierikzee binnenrijden, zien we overal 
vlaggetjes en lijkt het alsof vergeelde zwart-
wit postkaarten weer tot leven komen. Als het 
woord ‘uitwaaien’ op de dag van de schepping 
moest uitgevonden worden, dan was het vast 
hier. Onze uitvalsbasis voor drie fantastische da-
gen is Romantik Hotel Mondragon, waar Govert 
Janzen zich als een perfecte gastheer, levensge-
nieter én gids over ons ontfermt. Hier logeren 
gezelligheid, kwaliteit en comfort onder één 
imposant dak vlak aan de haven.

Een trage wals
Na een verrukkelijk ontbijt met knapperige 
broodjes, topkoffie en veel lokaal lekkers vatten 
we onze ontdekkingsreis aan in de haven, die 
hier eeuwenlang een belangrijke rol speelde. 
Van het hotel krijgen we twee e-fietsen aange-
boden. Geen must, want het Stadhuismuseum 
bevindt zich op loopafstand, maar wel leuk. We 
komen ogen tekort en na ruim een uur en een 
passage langs authentieke winkeltjes en hippe 
boetieks staan we weer aan de kade. Enkele 
lokale mosselvissers slaan een praatje in het 
bruine café De Gekroonde Suikerbiet (alleen de 
naam al!) en op een bankje discussiëren twee 

oudjes over gestoofde prei. 
Ja, het levensritme in Zierikzee 
neemt ons graag mee in een tra-
ge wals, met de prachtige kustlijn die de 
danspassen leidt.

Lekker en leuk
We bezoeken restaurant De Kaoie aan de Engel-
se Kade voor een smakelijk intermezzo. Vanaf 
ons tafeltje hebben we een geweldig uitzicht 
over de haven. Aanraders: de vissoep, gam-
ba’s piri piri, stoverij van varkenswangetjes en 
crème brûlée. Uitbaters Jacco en Priscilla doen 
er alles aan om ons uitje tot een unieke bele-
ving te maken. Onze tweede stop is Brasserie 
Maritime, waar patron Ernesto zijn gasten laat 
genieten van culinaire hoogstandjes op basis 
van lokale producten. Een heerlijk terras, ver-
se vis op ons bord en een eigentijds interieur: 
het maakt van Brasserie Maritime een hemels 
adresje voor jong en oud. Aanraders hier zijn 
spaghetti met zeevruchten, kreeft en de verruk-
kelijke sabayon.

Fanfare
Met de fiets gaan we naar Wijnhoeve De Kleine 
Schorre in ringdorp Dreischor. Het assortiment 
wijnen is geproduceerd uit de klassieke drui-
vensoorten die oorspronkelijk uit de Elzas ko-
men. Parelend in het voorjaarszonnetje proef ik 
een mousserende auxerrois die - jawel - naar 
meer smaakt. Eigenaars Johan en Paula wijzen 
naar de 63.000 wijnstokken en vertellen er met 
tonnen passie over. Tussendoor proeven we de 
godendranken. Voorwaar: De Kleine Schorre 
verdient een fanfare aan de deur. 

Pannen van het dak
Als het donker wordt op Schou-

wen-Duiveland, neemt de romantiek 
het over. We volgen de gloed van de sfeer-

volle nieuwe bar Eleven in ons hotel, waar we 
gastvrij worden begroet en een tafeltje in het 
exquise Restaurant Cristó krijgen aangeboden. 
Zoals in alle Romantik Hotels is het culinair ver-
wennen van de gasten ook in Mondragon een 
prioriteit. Wat vanuit de keuken komt aange-
waaid, is een hemels driegangenmenu waarbij 
de smaken elkaar in overtreffende trap aflos-
sen. Hier is ongetwijfeld een jong team aan het 
werk dat de pannen van het dak kookt. 

Uitverkoren
Als we de deur van onze hotelkamer openen, 
kijken we met open mond door het raam. Don-
kere schaduwen van torens krabben tegen de 
duisternis aan en een late klok van een kerk 
meldt dat het middernacht is. In een zalig bed 
vlei ik me in een diepe slaap. Drie dagen en 
twee nachten waren we uitverkoren om dit bij-
zondere paradijs te ontdekken. Dichter bij God 
en zijn veelbezongen hemel konden we niet 
komen.

Reisreportage door Mario De Wilde
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